Rusland en Georgié€, 1997

Het dak van Europa in de macht van de mafha.

Deze expeditie naar het dak van Europa, de Mount Elbrus werd voor het
eerst in september 1996 door Anders Reizen georganiseerd. De expeditie is
toen mislukt omwille van het heel slechte weer, en de minder goede fysieke
conditie van enkele klimmers. Hevige discussies tussen de deelnemers
onderling, en tussen de deelnemers en Rudy Van Snick, de expeditieleider,
zorgden bovendien voor een verziekte sfeer in de groep. Er zijn nog altijd
‘would be’ klimmers die niet kunnen aanvaarden dat de berg uiteindelijk

beslist wanneer hij beklommen kan worden.

Enkelen onder ons hebben besloten een tweede poging te ondernemen in juni
van 1997. De reden hiervoor is dat de weersomstandigheden dan beter
schijnen te zijn in de Kaukasus. Om niet opnieuw het risico te lopen dat
minder goede klimmers de kansen van de hele groep zouden bedreigen,
organiseren wij dit jaar alles zelf, in een compact groepje van drie personen.
Wat volgt is het verslag van deze expeditie.



Het Rode Plein in Moskou.

De metrostations van Moskou zijn pareltjes.

Standbeeld van Gagarin in Moskou.

Weerzien met Elena.

Afspraak in de luchthaven van Zaventem op het
middaguur. Lierenaar Jef , nog steeds in feestroes na
de verdiende landstitel van voetbalclub SK Lierse,
staat mij al op te wachten. Als enkele minuten later
ook kustbewoner Chris uit Knokke-Heist, gebukt
onder het gewicht van een loodzware kitzak, het
luchthavengebouw binnen strompelt, is ons ‘mini'
expeditieteam bijna voltallig. Het vierde lid is Valery,

de Russische gids, die ons pas morgen zal vervoegen.

Het inchecken van de bagage verloopt vlot, en voor
we het goed beseffen bevinden we ons aan boord van
een Tupolev TU154 van Aeroflot, richting Moskou.
Tijdens de vlucht heb ik even de tijd om tot rust te
komen. De voorbije dagen zijn immers druk, maar
vooral spannend geweest.Het heeft namelijk geen
haar gescheeld of ik kon de hele expeditie
vergeten.Het bleek plots een heel groot probleem te
zijn om een visum voor Georgi€ vast te krijgen. Na
heel lang aandringen, veel engelengeduld, en een
tussenkomst van de Russische consul himself ,is het
felbegeerde visum dan toch uiteindelijk in mijn bezit

geraakt.

Na een aangename vlucht duiken we een dik
wolkendek in, en krijgen we voor het eerst Rusland
in beeld. Het weer ziet er in elk geval een heel stuk
minder goed uit dan in het warme, zonovergoten
Belgi€, dat we drie uur geleden verlaten hebben. In
de Sheremetyvo-luchthaven zouden we opgewacht
worden door Elena, onze plaatselijke
contactpersoon. Bij aankomst echter geen Elena te
bespeuren. Tot onze grote opluchting komt ze een
dik uur later eindelijk opdagen. De begroeting is
hartelijk. We hebben elkaar immers vorig jaar ook
reeds ontmoet. Het geeft wel een raar gevoel om
hier nog geen jaar later opnieuw te staan, opnieuw te
logeren in hetzelfde reusachtige, kille hotel. Net
zoals vorig jaar zijn we de enige gasten in het veel te
grote restaurant, net zoals vorig jaar geeft dit hotel
mij opnieuw dat beklemmende gevoel. Gelukkig

hoeven we hier maar één nacht te verblijven.

Russische vrouwelijke Rambo.

Een onrustige nacht achter de rug. Bijna de hele tijd
liggen woelen in mijn bed, voortdurend gestoord
door het kletteren van de regen tegen de metalen
buitenbekleding van het hotel. Het regent nog steeds
pijpenstelen als Elena ons komt ophalen voor een

bezoek aan een deel van de stad dat we vorig jaar nog
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niet bezochten. We bezoeken oa. het museum voor klassicke en moderne
kunst, en kijken met verbazing naar de indrukwekkende collectie grote
meesters die hier binnen handbereik te bewonderen zijn. Ik vraag mij af op
welke manier Rusland in het bezit is gekomen van al deze kunstwerken. Door

schenkingen ?

We lunchen in een restaurant in de binnenstad. Weer zijn we de enige gasten
in een reusachtig groot restaurant. Weer het beklemmende gevoel alleen op
de wereld te zijn. Waar zijn in godsnaam de Russen gebleven ? Die moeten
toch ook eten? Als we nadien de rekening voor onze sobere lunch
gepresenteerd krijgen, begrijpen we meteen waarom we hier alleen zijn.

Peperduur.

In de late namiddag rijden we naar de Vnukovo-luchthaven, aan de rand van
Moskou. Daar nemen we de binnenlandse vlucht naar Mineralny Vody, een
goede 2000km ten zuiden van Moskou gelegen. We waren gewaarschuwd dat
overgewicht op deze vlucht duur dient betaald te worden, dus hebben we
ervoor gezorgd dat onze hoofdbagage netjes beneden de toegelaten 20kg
weegt. Geen probleem dus, tenminste dat denken we, maar dat is zonder de
Russen gerekend. Onze handbagage, die een slordige 10kg weegt, wordt
immers eveneens netjes gewogen, en we hebben dus prijs. De buitenlanders
moeten overgewicht betalen. De Russen mogen zonder problemen door,
kwestie van eigen mensen even te bevoordelen? of kwestie van rijke,
verwende buitenlanders enkele dollars lichter te maken? Geen discussie
mogelijk, betalen of bagage achter laten.

Met een humeur dat, geholpen door de druilerige regen, dicht tegen het
vriespunt aanleunt, hijsen we ons aan boord van een opgelapt vliegtuig, type
'niet meer herkenbaar' . We worden er verwelkomd door een grijnzende
mastodont van een hostess, type strafkampbewaker, die nauwelijks rechtop
kan staan in de gang van het toch niet zo kleine vliegtuig. Wonderwel
verloopt de vlucht zonder noemenswaardige problemen, met uitzondering
dan van een rij zetels, die tijdens een onverwachte beweging van het vliegtuig,
plots hun eigen weg lijken te willen gaan. Dit tot grote schrik van een
passagier, die hierdoor kennis maakt met de tot de draad versleten
vloerbekleding. Geen paniek, onze hostess, kennelijk familie van Rambo,
neemt de rij zetels op en zet deze terug op hun plaats alsof het een dienblad
is. De bleek geworden onfortuinlijke passagier zoekt angstig een veiliger
plaatsje op.

Het weer in Mineralny Vody is ook al niet te best. Het is er wel een paar
graden warmer dan in Moskou, maar donkere wolken voorspellen hier niet
veel goeds. Hartelijk weerzien met Valery, vierde lid en tevens onze gids voor
de verdere expeditie. Hij heeft voor een typisch transportmiddel gezorgd.
Een aftandse kleine Lada. Even later begeeft deze zich kreunend op weg. Bij
elke bult op put in de weg dreigt de reeds versleten vering het helemaal te
zullen begeven.Een marteling voor onze rug en achterwerk Niet moeilijk, het
museumstuk is immers volgestouwd met loodzware bagage en vijf passagiers,

waaronder de corpulente, maar heel vriendelijke bestuurder.

Ontelbare putten en bulten, en enkele leger- en politiecontroles later, komen

we aan in Nalchik, de woonplaats van Valery. Nalchik ligt ongeveer halfweg



) tussen Mineralny Vody en Terskol,
5 onze eindbestemming. Het is
<l . ondertussen reeds donker
geworden, en we besluiten de
nacht door te brengen in het
'landhuis' van Valery. Een
'landhuis' ziet er in Rusland wel
iets anders uit als bij ons in Belgié.
In Belgié zou men dit eerder een
middelmatig optrekje uit een
krottenwijk noemen. Het is er
echter best gezellig, en Valery doet
alle moeite om ons een lekkere

maaltijd te bereiden, compleet
met eigen gekweekte verse

groenten en fruit. Het smaakt voortreffelijk, en dat komt
echt niet alleen maar door de onvermijdelijke wodka die door onze gastheer

overvloedig geserveerd wordt.

Op weg naar de Kaukasus.

Geen houten kop bij het ontwaken, de kwaliteit van de wodka moet dus
prima geweest zijn. De kwaliteit van het weer is dat minder. Het regent
onophoudelijk. De regen schijnt ons precies vanuit Moskou gevolgd te zijn.
We moeten een eind stappen naar de dichtsbijzijnde bushalte, en zelfs onze
dure vochtafstotende Goretex-kledij blijkt niet helemaal tegen het
overvloedig neerstromende hemelwater bestand te zijn. We zijn dan ook bljj
wanneer we even later opgepikt worden door een boer, die kennelijk van of
naar zijn boerderij onderweg is. De Lada, die hij als voertuig gebruikt, is
zowaar nog aftandser dan het model waarmee we ons gisteren verplaatst
hebben. In de kofferruimte kan welgeteld nog één rugzak naast de

melkbussen gewrikt worden. De

L— :- A i rest van de bagage gaat op het dak,

‘"’ naast de zeis en de hooivork, die er
-

reeds hun plaats hebben gevonden.
Blijkbaar gebruikt onze boer zijn

wagen ook voor transport van gras.
De achterbank is er alvast helemaal
mee bedekt en er hangt een geur
van fris gemaaid gras in de hele
Lada. Niet geklaagd, we hebben
transport, en dat is het enige wat
nu telt. Onze barmhartige

Samaritaan is er zelfs fier op om

eens buitenlanders in zijn

pronkstuk mee te mogen voeren, en

bewijst ons voortdurend zijn kennis van vreemde talen, ook al blijft deze
beperkt tot de woorden ' nikt verstehe', die hij voortdurend blijft herhalen.
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In één van de grote busstations van Nalchik nemen wij de lijnbus naar de
Baksan-vallei, de toegangspoort tot de Kaukasus. Er gaan vandaag blijkbaar
vele reizigers die richting uit, want de bus is al snel helemaal volgelopen. Het
geeft mij de kans om de plaatselijke bevolking eens van naderbij te
observeren. Deze bestaat uit een mengelmoes van stammen en volkeren van
Slavische, Turkse en Iraanse origine. Het is een fel beproefd volk geweest.
Het heeft immers een geschiedenis van oorlogen, bezetting, plundering en
gedwongen verbanning achter de rug. Wat mij opvalt is de apathische blik in
de ogen van de mensen. Je hoort of ziet hier zelden lachen, zelfs niet door de
kinderen. Het lijkt wel of deze mensen murw geslagen zijn door de
meegemaakte ellende. Ze leven van dag tot dag, en kijken angstvallig uit naar
wat morgen brengen zal. Ik voel mij niet echt comfortabel tussen deze trieste

mensen.

Naarmate we langzaam hoogte winnen wordt het landschap alsmaar
indrukwekkender en, jammer genoeg, het weer alsmaar slechter. Het schijnt
hier al meer dan een week onafgebroken geregend te hebben. De wegen,
velden en bergweiden zijn door het aanhoudende vocht zwaar verzadigd. De
Baksan-rivier is abnormaal fel gezwollen, en het grauwe bruine water wordt
met indrukwekkende kracht naar beneden gestuwd. Onderweg passeren we
een grotendeels verlaten mijngebied, en onverwacht rijden we een grote stad
binnen. Een stad van dergelijke omvang verwacht je niet in deze verder totaal
verlaten streek. Het blijkt te gaan om één van de vele steden die destijds
zomaar ergens neer geplant zijn om plaats te bieden aan hele volkeren , die
door het toenmalig heersende regime zomaar van de ene streek naar de
andere verplaatst ( of verbannen ?) werden. Aangezien het leven hier geen
enkele toekomst biedt, zijn na de val van het communisme de meeste mensen
opnieuw elders gaan wonen, en ligt
deze stad er voor meer dan de
helft troosteloos verlaten bij.

-
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Tot onze verbazing blijkt dit
tevens voor vandaag het

eindstation van onze bus te zijn.

De chauffeur weigert verder te
rijden, aangezien hij van zijn
opdrachtgever, naar eigen zeggen,
te weinig geld heeft ontvangen om
de reis tot het einde verder te

zetten. Wij krijgen wel een
symbolisch bedrag terugbetaald als

compensatie, en worden dan door de verdacht sterk naar
wodka ruikende chauffeur dringend verzocht de bus te verlaten. Typisch
Russische toestand volgens Valery, maar wij staan wel op de straatstenen, in
de steeds aanhoudende regen, en nog meer dan een uur rijden verwijderd van
onze eindbestemming. Geen nood, er wordt na lang zoeken een alternatief
transportmiddel gevonden. Neen, geen Lada deze keer, wel een minibus. Wijj
zijn niet de enige passagiers. Samen met ons vinden nog zes andere,
zwaarbepakte vallei bewoners een plaatsje in het enge busje. Sardines hebben
volgens mij meer plaats in hun blik, maar kom, we rijden, en dat is het
voornaamste. De weg kronkelt verder door het steeds ruwer wordende



landschap. Een modderlawine heeft
verderop over een afstand van
verschillende honderden meters de
weg helemaal overspoeld. Vanaf een
inderhaast aangelegde aarden weg
krijgen wij pas goed een idee van de
door dit natuurgeweld aangerichte
ravage. De bergwand is gewoon in
zijn geheel naar beneden gekomen.
Ik merk dat verschillende wagens in

de lawine terechtgekomen zijn.

Enkelen ervan vertonen sporen van
snijbranders. De passagiers dienden

meer dan waarschijnlijk langs deze weg

bevrijd te worden.

Uiteindelijk komen we dan toch aan in Terskol, onze eindbestemming,
2000m hoog, gelegen aan de voet van Mount Elbrus. Terskol is eigenlijk een
verhaal op zich. Dit dorpje, schilderachtig gelegen, omringd door
schitterende Kaukasustoppen, was gedurende lange tijd een geliefkoosde
vakantiebestemming voor de bevoorrechte Rus. Met behulp van 'partijgeld’
werd hier ooit een modern skioord uit de grond gestampt, compleet met
grote luxe hotels, bungalows, villa's, skipistes met de nodige infrastructuur
enz. Alles was dus aanwezig om het de partijleden, die hier als beloning voor
hun 'bewezen diensten' op kosten van de partij hun vakantie mochten
doorbrengen, naar hun zin te maken. De Russische atleten kwamen hier op
hoogtestage. Speciaal voor hen werd een sporthotel met alle benodigde
trainingsfaciliteiten gebouwd. De plaatselijke bewoners vaarden wel bij deze
bloeiende, kunstmatig instandgehouden, industrie. En dan komt ineens de
ommekeer. Gorbatsjov, Glasnost, Perestroijka, verval van de Communistische
Partij. Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter en schrijnender. De
'sponsoring’ van Terskol valt weg. Rijke Russen verkiezen het luxueuze
buitenland boven hun vroegere vakantieoord, de meeste andere Russen
hebben niet meer het geld om hier massaal hun vakantie door te brengen.
Hotels staan leeg, bungalows en villa's worden leeggemaakt en achtergelaten.
De plaatselijke bevolking verliest haar bron van inkomsten, en verlaat in
groten getale de streek. Resultaat : Terskol raakt binnen de kortste keren in
verval en verandert bijna in een spookdorp. De weinige toeristen die er nog
komen zijn hoofdzakelijk dagjesmensen. De buitenlanders, zoals wij, komen
er enkel met als doel Mount Elbrus te beklimmen. Dit is één van de Seven
Summits. Een trieste afgang van een eens overbekend vakantieoord, zeg maar

het 'Chamonix van Rusland'.

En hier staan we dan. Terskol lijkt wel verlaten, geen levende ziel te
bespeuren. We gaan naar het kleine, min of meer vervallen, hotelletje waar we
vorig jaar hebben gelogeerd. Volgens Valery worden we er verwacht en
kunnen we hier dit jaar opnieuw verblijven. We staan voor een gesloten deur.
De eigenaar is in de verste verte niet te bespeuren. Valery probeert in de
buurt te weten te komen waar deze zich bevindt, maar in de weinige huizen
waar hij gehoor krijgt blijft men hem het antwoord schuldig. De man lijkt
met de noorderzon verdwenen te zijn. Na enige tijd zoeken vinden we toch
een onderkomen voor de nacht . Het nabijgelegen wetenschappelijk centrum

voor lawineonderzoek biedt tevens slaapplaats aan enkele onderzoekers die er



gedurende de wintermaanden verblijven. Deze kamers zijn nu vrij en wij

mogen ze gebruiken. Een meevaller.

Nadat wij ons min of meer geinstalleerd hebben, gaan wij op zoek naar een
avondmaal. Wij hebben wel voedsel en kookgerei mee, maar verkiezen, nu het
nog kan, toch vers voedsel boven de gevriesdroogde rantsoenen die wij de
volgende dagen nog tot vervelens toe zullen moeten naar binnen werken.We
besluiten een bezoek te brengen aan Beaujan, een vriendelijke oudere dame ,
die een klein eenvoudig eethuisje uitbaat even buiten Terskol. De pijpenstelen
zijn intussen veranderd in een druilerige novembermotregen, die mistroostig
neervalt uit donkere wolken, die zich als een mist over de omgeving hebben
uitgespreid. Een flinke wandeling later komen wij aan het kleine eethuisje.
Ook hier staan wij voor een gesloten deur. Het nabijgelegen grote hotel dan
maar. Gesloten wegens gebrek aan gasten. Is er dan echt niemand in dit oord
aanwezig ? Het gaat echt op een science fiction verhaal lijken nu. Of een
sprookje ? Want op de terugweg zien we in het bos langs de weg een licht
branden. Een geluk, Valery blijkt de bewoners van het huis, eveneens een
klein eethuisje, te kennen, en binnen enkele minuten genieten wij van een
warm vuurtje en een eenvoudige, maar deugddoende maaltijd als afsluiter van
een al bij al bewogen, maar avontuurlijke dag.

Hoogtegewenning in de Baksan valle:.

Ik trek de gordijnen open, schrik mij bijna een ongeluk, en wrijf ongelovig
nog eens goed mijn ogen uit . Een staalblauwe hemel, versierd met een
heerlijk zonnetje. Geen wolkje meer te bespeuren, alleen de majestueuze
contouren van de besneeuwde Kaukasustoppen. De moraal is plots weer
optimaal, en binnen de kortste keren bevinden wij ons op pad voor een
acclimatisatie tocht. Het is immers van levensbelang om het lichaam
geleidelijk aan de hoogte te laten wennen, acclimatiseren heet dit in het
alpinismejargon. Om die reden is het interessant om hoogte te winnen, daar

een tijdje te verblijven, en nadien terug af te dalen.

We kiezen de andere zijde van de Baksan-vallei
voor onze eerste acclimatisatie tocht. In
vergelijking met gisteren lijken we wel in een heel
andere wereld terechtgekomen te zijn. De zon
heeft alles opnieuw tot leven gebracht, zowaar
ook het menselijk ras, want af en toe komen we er
zelfs een exemplaar van tegen. Dus toch nog
mensen op deze wereld, een hele geruststelling. In
een schitterende omgeving winnen we langzaam
hoogte. Valery merkt op dat de sneeuwgrens
opvallend lager is dan normaal rond deze tijd van
het jaar. We traverseren enkele sneeuwvelden en

rotspartijen op 3ooom, en eten onze

boterhammetjes, genietend van een schitterend

uitzicht op de ons omringende toppen. Af en toe

zien we in de verte een sneeuwlawine de berg afrollen, en horen

we seconden daarna pas het donderend geraas van dezelfde lawine. Op deze
ogenblikken, midden deze overweldigende natuur, voel ik mij klein, nietig en

nederig. We bezoeken op de terugweg nog een verlaten labo, dat ooit



gebruikt werd om onderzoek te verrichten naar de invloed van kosmische
stralen op de aardbodem. Het hele interieur ligt bezaaid met brokstukken van
stukgeslagen, peperdure apparatuur. Een ware ravage is hier aangericht, dit
keer niet door de natuur, maar door menselijke hand. Een klein fortuin aan
zware en lichte metalen ligt her en der in het wilde weg verspreid. Menselijke
waanzin midden een schitterend natuurlijk kader. Tijdens de afdaling sukkel
ik met mijn rechtervoet in een rotsspleet, en verdraai mijn knie. Een
stekende pijn voorspelt niet veel goeds, en met enige moeite, maar vooral heel
ongerust, geraak ik terug in Terskol. 's Avonds nuttigen wij onze voorlopig

laatste smakelijke verse maaltijd en ons laatste glaasje lekkere lokale wodka.

Valery moet even weg om nog één en ander te regelen voor morgen, maar hij
blijft heel lang weg. Geen goed voorteken, vindt Chris, en inderdaad, wanneer
Valery een dik uur later onze verblijfplaats binnenstapt trekt hij een bezorgd
gezicht. “Twee problemen”, zo begint hij, “ ten eerste : we mogen de kabellift
niet gebruiken wegens herstellingswerkzaamheden, ten tweede: de Priutt
Eleven-hut is gesloten, en de beheerder heeft de sleutel niet in Terskol
achtergelaten.” Beide aangehaalde punten zijn voor ons heel belangrijk. De
kabellift moet ons tot boven de 3000m brengen, en de 380om hoog gelegen
Priutt Eleven-hut is de uitvalsbasis voor een toppoging. Wanneer we de
kabellift niet kunnen gebruiken betekent dit dat wij dit hele traject te voet
dienen af te leggen over heel moeilijk terrein, met een volledige bepakking
van bijna 20kg. Een afmattende onderneming, die ons bovendien een dag
vertraging op ons schema zal bezorgen. Een verblijf in de Priutt Eleven-hut is
levensnoodzakelijk, aangezien wij geen tenten hebben meegebracht om
gewicht te besparen. Een verblijf in een lager gelegen hut betekent een
verlenging van een nu reeds loodzware topdag. Na lange discussie besluiten
wij het volgende : één van de bedienaars van de kabellift is een goede vriend
van Valery. Hijj is bereid om ons 'in het zwart' naar boven
te brengen. Dit betekent wel dat we voor de aankomst
van zijn 'patron’ boven dienen te zijn. Dus met andere
woorden, vertrek op o6uso. Bovendien zullen wij met
behulp van de 'hulpmotor' naar boven gehesen worden,
wat betekent dat de lift ongeveer een uur zal doen over
een afstand die normaal slechts een tiental minuten
vergt. Eerste probleem opgelost. We besluiten om toch
te proberen kost wat kost in de Priutt Eleven-hut te
geraken, desnoods door er binnen te breken. Een lagere
verblijfplaats lijkt ons immers, gezien de
omstandigheden, uitgesloten. Tweede probleem

(voorlopig) ook opgelost. We proberen onze rugzak zo

goed en zo kwaad mogelijk vertrekkensklaar te maken,

en nog enkele uurtjes slaap mee te pikken.

Een berg beklimmen met de kabellift ?

De nacht is veel te kort geweest, zoveel is zeker. Mijn gekwetste knie speelt
mij duidelijk parten. Gelukkig is het weer voor de tweede opeenvolgende dag
prachtig. Na een snel ontbijt worden wij door onze bereidwillige gastheer tot
aan het liftstation gevoerd. Een hele luxe, want te voet doe je al gauw meer
dan een half uur over deze afstand. Hij wenst ons een succesvolle klim toe,

en belooft ons een verkwikkende sauna indien wij de top halen.



Nu wordt het even spannend. Valery telefoneert naar de liftbedienaar die zich
in het tussenstation bevindt, en jawel, nog geen minuut later zet de kabellift
zich langzaam in beweging, klaar voor een klim van meer dan rooom. Ik
bekijk de toestand van de berg onder mij en ben blij dat we dit stuk via deze
weg kunnen afleggen. Mount Elbrus is een uitgedoofde vulkaan, en de
ondergrond bestaat daarom voor het grootste gedeelte uit gruisachtig
vulkaansediment, bezaaid met grote en kleine rotsblokken. Een heel
vermoeiende onderneming om hierdoor, zwaarbepakt, naar boven te

klimmen.

. De lift brengt ons tergend langzaam, maar
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zonder problemen, naar Mir-station, 3200m

hoog, eindpunt van de kabelbaan. De
sneeuw ligt kniediep. Gelukkig heeft het
vannacht flink gevroren en is het nog vroeg,
zodat het eerst deel van de beklimming nog
best meevalt. De helling is hier ook nog
niet zo steil, ik schat tussen de 35 en 40
graden. Het is dus aangenaam klimmen,
niettegenstaande de zware rugzak. Om
beurten nemen wij het spoorwerk voor
onze rekening. Stijgijzers zijn op dit stuk
nog niet noodzakelijk. Skistokken zijn een
welgekome hulp. Na enkele uren wordt het
heel wat warmer op het, van de wind

afgeschermde, deel van de bergflank. De

zon brandt ongenadig, en zorgt er ook voor
dat de sneeuw stilaan zachter, en bijgevolg
het spoorwerk moeilijker en afmattender wordt.

Omstreeks 11uoo bereiken we de kleine hut op 3600m hoogte, waar we vorig
jaar twee dagen hebben moeten schuilen voor de hevige storm die toen op de
berg heerste. Ook nu staat hier een vrij felle wind, maar het weer is verder
nog steeds schitterend . We blijven hier
ongeveer een uur, en bereiden soep voor
het middagmaal. Een raar gevoel om
opnieuw in deze kleine hut te zijn. Vorig
jaar hebben we hier eigenlijk onze strijd
tegen de berg verloren. Hier werden
hevige discussies gevoerd tussen zij die
ondanks het slechte weer wilden verder

klimmen, en zij die het te gevaarlijk

vonden en eigenlijk liefst de hele
expeditie onmiddellijk wilden
afgelasten. Het ligt allemaal reeds bijna
een jaar achter de rug maar toch is het

alsof het allemaal gisteren pas is

EE—— gebeurd..

Na de middag klimmen we verder
richting de Priutt Eleven-hut op 380om hoogte. Het volgende
spannende moment van de dag. Zullen we erin slagen om ergens een ingang

te forceren ? De sleutel ligt jammer genoeg niet onder de mat, dat hebben we



al snel opgemerkt. Het is bovendien niet evident om in deze hut binnen te
breken. De Priutt Eleven- hut lijkt niet echt op een hut, eerder op een
versterkte burcht, en volgens sommigen lijkt zij meer op een buitenaards
ruimtetuig dan op een refuge. Groot is ze wel. Ze biedt plaats aan meer dan
100 gasten, en in het hoogseizoen ( juli, augustus) durven wel eens het
dubbele aantal klimmers aanwezig te zijn. Na enig speurwerk vinden we
helemaal bovenaan een gebroken venster, en met behulp van een aanwezige
ladder slagen we erin ons via deze weg toegang te verschaffen tot de hut. Ooit
was de Priutt Eleven-hut een luxe berghut. Alle kamers en gangen waren
keurig ingericht, compleet met vast tapijt en
elektriciteit. De keuken en eetzaal waren
pareltjes. Maar zoals vele andere dingen in
dit land, is ook deze hut ten prooi gevallen
aan verwaarlozing. Het is er een echte
zwijnenstal, en het ruikt er naar schimmel,
leegte en verval. Het is er bovendien erg
koud. De temperatuur komt er in vele
plaatsen nooit boven het vriespunt.
Gelukkig kent Valery de beste kamers langs
de zonnekant, en wanneer deze zon een
beetje haar best doet kan het hier zelfs

aangenaam warm wor den.

Vanaf nu begint ook de routine van het

sneeuw smelten. Hele pakken van dit witte

goedje heb je nodig om een liter water bij elkaar te

krijgen. En het is juist heel belangrijk om veel vocht op te nemen op deze
hoogte. We proberen dit dan ook te doen, door heel veel soep en thee te
drinken. Het grootste deel van de dag gaat op in het smelten van sneeuw en
bereiden van maaltijden. Na het invallen van de duisternis wordt het pas echt
koud in de hut, en we zoeken dan ook heel snel de warmte van onze slaapzak

op.

We komen op televisie !

Het weer is minder goed vandaag. De zichtbaarheid is goed,
maar de zon laat het afweten. Onze conditie is daarentegen
wel goed. Mijn knie lijkt redelijk hersteld. Niemand heeft
last van de hoogte, en we hebben allen een goede nachtrust
gehad. Met uitzondering dan van Valery. Die heeft blijkbaar
al enkele dagen last van slapeloosheid, en heeft ook de

voorbije nacht geen oog dicht gedaan.

Ondanks het minder goede weer besluiten we toch om ons
klimschema verder te zetten. Na een stevig ontbijt
vertrekken we voor een laatste acclimatisatie tocht. Het is

de bedoeling dat we vandaag een stuk van de route

verkennen tot aan de Pastuchow-rotsen, een 4700m hoog

gelegen rotspartij. De eerste paar honderd hoogtemeters
gaan vlot, maar dan komen we op een onbeschut deel van de
Elbrus, dat volledig in de greep is van een snijdende wind. De

ondergrond verraadt deze extreme omstandigheden. Stukken blank ijs,



bedekt met een dunne laag poedersneeuw. Dan weer sneeuwvelden waar we
kniediep in wegzakken. De wolken zijn ondertussen ook lager komen hangen,
en op een bepaald moment moeten we stoppen en wachten tot deze weer
even opentrekken om de juiste route, af en toe aangegeven door merkpalen,
te kunnen terugvinden. Zonder noemenswaardige problemen bereiken we het
gedenkteken op de Pastuchow-rotsen, en dalen we terug af. De afdaling gaat
heel wat vlotter dan de beklimming, en in minder dan een uur tijd staan we
terug aan de Priutt Eleven- hut.We zijn klaar voor een toppoging en besluiten

ons klaar te maken om deze volgende nacht al aan te vangen.

Er zijn nieuwe gasten aangekomen in de hut. Een team uit Wales . Klimmer
Mark Lewis is met een Seven Summits-onderneming bezig, en wordt hierbij
gevolgd door een televisieploeg. Deze ploeg gaat proberen zo ver mogelijk de
klimmer te volgen, de rest zal met behulp van een compacte camera gefilmd
worden. Wij blijken een dankbaar onderwerp te zijn om eveneens in de
documentaire aan bod te komen. Chris is immers aan zijn vijfde summit toe
en Jef en ikzelf aan onze derde. Er wordt besloten om de reportage ook voor
een gedeelte rond ons te bouwen. Er wordt dus ijverig gefilmd in en rond de
hut.

‘Wij maken ons klaar voor de toppoging. Dit betekent een stevige maaltijd in
de namiddag, en dan zo vroeg mogelijk de slaapzak in. Wij plannen omstreeks
o2u00 volgende nacht te vertrekken, en moeten dus zeker om oruoo uit de
veren. Het weer is helemaal omgeslagen. Het sneeuwt voortdurend, en er
staat een felle wind. Een bezoek aan het lager gelegen toilet wordt op zich al
een hele onderneming, en een koude bedoening. Het toilet is immers niet
meer dan een boven een afgrond gemonteerde houten bodem met een gat
erin, en eromheen is een soort van beschutting gebouwd. Een snijdend koude
opwaartse wind zorgt ervoor dat elk bezoek aan deze locatie zo lang mogelijk

uitgesteld wordt, en telkens van heel korte duur is.

Slapeloze nacht achter de rug. Bijna ieder uur wakker geweest om naar buiten
te kijken, speurend naar sterren. Zonder resultaat. Zichtbaarheid buiten is
nul. Te riskant om te starten. Uiteindelijk om o4uoo besloten om de
toppoging een dag uit te stellen en van dan af doorgeslapen. De rest van de
dag doorgebracht met sneeuw smelten, drank klaar maken, filosoferen over
het weer dat ondertussen stormachtig is geworden, en verder in de warme
slaapzak ‘niksen’. Je zou er zowaar lui door worden. Onze vrienden uit Wales
begeven zich kort buiten om enkele gesimuleerde reddingsoefeningen te
filmen. In de late namiddag opnieuw alles klaar gemaakt voor een volgende
toppoging, en weer vroeg tussen de veren. Dit keer letterlijk, want mijn
slaapzak is ergens stuk geraakt en door de ontsnapte donsveren lijkt de kamer
wel een kippenhok. Laatste blik door het raam : geen sterren te zien, het zal

waarschijnlijk weer niets worden vannacht.

Naar de top van Europa.

Het is oruzo. Plots word ik uit mijn slaap gewekt door Jef. Het weer is
schitterend. Windstil, een prachtige sterrenhemel, en niet te koud. Wat een
verandering tegen gisteravond. Wat dan volgt is de typische verwarde
toestand van klimmers die hun spullen bij mekaar zoeken, onder de flauwe

schijnsel van dansende koplampen. Verschillende lagen kleding worden boven



mekaar aangetrokken, klimmateriaal een laatste maal gecontroleerd, en in de
rugzak gestoken. De gas- en benzinebranders ronken intussen op volle
kracht. Havermoutpap, vermengd met muesli, moet voor de nodige energie
zorgen. Al eens havermoutpap gegeten om o2uo0 's nachts ? Je hebt geen
honger, je maag slaapt immers nog, je moet het echt naar binnen stampen.
Een slok hete thee moet helpen om de voeding binnen te houden.
Ondertussen is het camerateam ook uit de veren. Zij zullen ons vertrek
filmen, en ons nadien enkele hoogtemeters volgen met de camera.

Schitterende beelden zullen dit worden, dat weet ik nu al zeker.

Om o3uoo0 vangen wij de beklimming aan. Het zal een lange uitputtende
onderneming worden. De eerste honderden meters zijn lastig voor mij. Mijn
lichaam moet nog wakker worden. Nadien kom ik langzaam in mijn ritme en
van dan af gaat het een stuk gemakkelijker. 's Nachts klimmen heeft zijn
voordelen. De sneeuw is meestal nog hard bevroren wat het klimmen lichter
maakt. Bovendien zie je door het
donker niet hoever je nog moet
klimmen, wat een psychologisch
voordeel biedt. Hard vriest het echter
niet. Dat valt ons tegen. De sneeuw
ligt minder hard dan verwacht. Het is
dus sporen geblazen. Om beurten
nemen we het kopwerk van mekaar
over. De voorklimmer heeft het
telkens hard te verduren. Er is gisteren
een heel pak sneeuw bijgevallen, en
dat maakt het spoorwerk des te

lastiger.

Omstreeks osu3o wordt het langzaam

licht aan de horizon. Een ontroerend

mooi zicht. Stilaan veranderen ook de kleuren in de

lucht, en worden de contouren van de ons omringende bergen langzaam
zichtbaar. Ver boven ons zien we ook voor het eerst de dubbele top van de

'Mingi Tau' (als duizend bergen') ,de Balkaarse bijnaam van Mount Elbrus.

We bereiken de Pastuchow-rotsen en nemen een korte rustpauze bij het
gedenkteken. Vanaf hier begint het zwaardere werk. De helling wordt 45 a 50
graden steil, en is sterk verijsd. Stijgijzers zijn vanaf hier noodzakelijk. De
skistokken worden geruild voor de piolet, de ijsbijl. Deze geeft bij een
glijpartij meer garantie op afremmen, en moet vermijden dat deze glijpartij
eindigt in een dodelijke val van verschillende honderden meters. Het Elbrus -
massief is bedekt met een enorme, dikke ijsmassa, die uitmondt in tientallen
grote en kleine gletsjers, en wordt daarom ook wel eens 'Klein Antarctica'
genoemd. De verijsde wand is door de overvloedige sneeuwval bedekt met
een laag sneeuw, wat het klimmen sterk bemoeilijkt. Door de sneeuw vinden
de stijgijzers immers onvoldoende grip op het ijs, en daardoor glijdt de voet

bij elke stap een eind onderuit, een ware processie van Echternach.

De grootste kuitenbijter is de 'curve', een banaanvormig stuk in de route,
waar geen eind aan lijkt te komen, en dat uiteindelijk leidt naar het zadel. Dit

stuk zuigt werkelijk een groot deel van de energie uit je lichaam. Vandaar dat



Valery angstvallig vermijdt om op dit stuk veel kopwerk te doen.Hij was hier
immers al verschillende malen, en weet dus wat ons te wachten staat.

Uiteindelijk bereiken we na een bijna eindeloze klim het zadel. Van hier uit is
het slechts een korte klim naar de lager gelegen tweede top van de Elbrus. De
echte top ligt echter nog een heel eind verderop. Hiervoor moet het hele
zadel getraverseerd worden. Door de fel opgehoopte sneeuw is dit een heel
karwei. Psychologisch krijg ik hier ook een klap, omdat het zadel van
beneden uit helemaal niet zo groot lijkt als het in werkelijkheid is. Op het
einde van het zadel houden we halt bij een vervallen refuge. Hier wordt de
innerlijke mens versterkt. Eigenlijk veel te laat,
want ik heb al een hele tijd honger, en wanneer je
honger krijgt ben je eigenlijk al uit je reserves aan
het putten.

Het weer is nog steeds helder, maar op de flank en
over het zadel waait een felle wind, die
voortdurend vlagen poedersneeuw over de berg
jaagt. Dit merk ik pas goed wanneer ik, uit de
beschutting van de refuge, opnieuw in de volle
snijdende wind terecht kom. Na het zadel volgt de
eigenlijke klim naar de hoofdtop. Hier is de helling
meer dan 50 graden, en af en toe liggen er stukken
blank ijs op de route. Op een gegeven ogenblik zie
ik de top, en vraag ik aan de ver achtergebleven en
fel verzwakte Valery hoe de juiste route naar de top
loopt. Hij maakt een verward gebaar met zijn hand,

waaruit ik afleid dat de route steil direct naar

boven loopt. Het wordt nog een heel zwaar stuk in
een bijtend koude wind, die constant de
onbeschermde delen van mijn gelaat met stofsneeuw
geselt. Maar zoals steeds krijg ik bij het zien van de
top een laatste extra stoot energie, en na een vermoeiende klim bereik ik de
top van Europa. Althans zo denk ik, want op de top zie ik geen enkel
merkteken. Op de top van Elbrus staat nochtans een rotsachtige sokkel. Op
deze sokkel heeft ooit een

beeld van Lenin gestaan,

maar dat is in de afgrond

terecht gekomen, net

zoals vele andere beelden

van Lenin enkele jaren

geleden. En ja hoor, in de

verte merk ik nu voor het

. eerst de echte top. Ik sta

“ op één van de vele

zijtoppen van Mount

Elbrus. Doodvermoeid

slinger ik allerhande

verwijten naar het hoofd

van Valery. Moeten wij hem daarvoor betalen ? Wij hebben een groot deel van
de route moeten sporen omdat de conditie van meneer niet optimaal was, en

op de koop toe leidt hij ons dan nog naar de verkeerde top. Verder zeuren



heeft echter geen zin, en vloekend daal ik terug af en vervolg de weg richting
echte top.

Het wordt een echte lijdensweg, want de energieopstoot is ondertussen
omgeslagen in vermoeidheid. Maar met het verstand op nul en de blik op
oneindig zet ik door, en om 13u00 bereik ik uiteindelijk het hoogste punt van

Europa, de 5640 m hoge top van Mount Elbrus.

Enige tijd nadien bereiken ook Jef, Chris en Valery de top. Moe maar
zielsgelukkig vallen wij mekaar in de armen. Het uitzicht is adembenemend
mooi. Gans Europa ligt aan onze voeten. Voor zover we zien kunnen alleen
maar schitterend mooie witte bergtoppen. Heel ver weg de groene Baksan -
vallei, en achter de bergen : de Zwarte Zee. We blijven ongeveer een half uur

genieten op de top. De topfoto's mogen natuurlijk niet ontbreken.

Daarna volgt de eindeloos lange, vermoeiende afdaling. Zaak is nu om
geconcentreerd te blijven. Dit is niet eenvoudig als elk deel van je lichaam je
smeekt om te rusten. Ik daal vrij snel af, en wacht de anderen aan de
Pastuchow-rotsen op. Vanuit de vallei is ondertussen mist naar boven
gestegen, en op bepaalde momenten is het zicht tot nul teruggevallen.
Uiteindelijk bereikt iedereen de rotsen, en het laatste stuk dalen we samen af.
De cameraploeg staat ons bij de Priutt Eleven-hut op te wachten. Het wordt
een triomfantelijke intocht. Het is 17uoo .We doen uitgebreid ons verhaal
aan onze vrienden uit Wales die morgen een toppoging wagen. Zij trakteren
ons op warme thee. Het is ook aardig druk geworden in de hut. Een
Amerikaanse ploeg is aangekomen, en een Zuid-Koreaanse ploeg is onderweg
naar de hut. We slagen er nog in om soep te bereiden, maar dan vallen we
bijna ogenblikkelijk in een doffe slaap.

Achtervolging door de maffia.

Uitgeslapen tot oguoo. Het weer is terug slecht geworden. De Amerikanen
hebben een toppoging gestart, maar zijn half bevroren teruggekeerd. Ze zijn
niet hoger dan de Pastuchow-rotsen geraakt. Niemand anders is naar boven
gegaan. De omstandigheden zijn gewoon te slecht. Nog fel vermoeid van
gisteren genieten we zalig ontspannen van een uitgebreid ontbijt. De
spanning is als een steen van ons afgevallen. Wij hebben Elbrus overwonnen,

en genieten volop na van deze mooie prestatie.

Deze morgen zijn nog enkele klimteams aangekomen. Zij hebben blijkbaar
meer financiéle middelen, want zij hebben zich door een snowcat vanaf Mir-
station tot de Priutt hut laten omhoog brengen. Omdat wij de top gehaald
hebben mogen wij voor een spotprijsje mee naar beneden. Dat hoeven ze ons
geen twee keer voor te stellen, en binnen het half uur zitten wij gepakt en

gezakt aan boord van de snowcat.

Verontrustend nieuws. De nieuwe teams die naar boven gekomen zijn werden
stuk voor stuk door de lokale maffia afgeperst. Er is zelfs sprake van een
bedrag van vierhonderd dollar per persoon , zogenaamd 'beschermgeld'. Het
blijkt dat zelfs het team uit Wales hieraan niet ontsnapt is. Al deze groepen
zijn reeds vanuit Moskou door lokale tipgevers aangemeld. Wij zijn door de
mazen van het net geglipt. Misschien omdat wij niet als groep, maar als

individuelen naar hier gekomen zijn ? Of omdat het weer bij aankomst in



Terskol rotslecht was ? Of omdat wij in ijltempo, in het zwart, via de lift naar
boven gekomen waren ?. Ons verblijf is echter ondertussen wel reeds bekend
geraakt bij de maffia, en eens beneden zou ontsnappen dit keer niet meer

mogelijk zijn.

Een geluk, de kabellift is vandaag overvol. Het is zondag, en vele
dagjestoeristen maken van de gelegenheid gebruik om even met de kabellift
tot Mir-station te stijgen, daar van het uitzicht te genieten, en daarna terug
naar beneden te gaan. Onder bescherming van deze groep slagen wij erin om
min of meer onopgemerkt Terskol binnen te komen. Een bus vol apathisch
kijkende toeristen is bereid ons een eindje mee te nemen tot onze
verblijfplaats. Verscholen tussen de huizen slagen we er dan in om ongemerkt
in onze kamer te geraken. Met gesloten gordijnen wordt in een ijltempo de
rest van de bagage ingepakt, terwijl onze gids
een vervoermiddel tracht te pakken te krijgen.
Hij slaagt erin de minibus van het lawine
onderzoekteam te huren, en binnen het half
uur verlaten wij in ware wildweststijl Terskol.
We worden een tijd gevolgd door een
terreinwagen met geblindeerde ruiten , die af
en toe heel dicht achter ons komt rijden, maar

ons uiteindelijk ongestoord laat verder rijden.

Van een uittocht in mineur gesproken. Wijj
waren van plan om nog een dagje volop te

genieten van de beloofde sauna, en

overvloedig te eten en te drinken in ons
vertrouwde eethuisje. In plaats daarvan zitten
wij hier vuil, hongerig en dorstig in een versleten
minibus. We beseffen echter wel degelijk dat we aan iets ergs ontsnapt zijn.
Onderweg koopt Valery ons enkele flessen lokaal bier. Ze smaken

voortreffelijk.

Vrij snel zijn we dan ook terug in Nalchik en het landhuis van Valery. Lekker
eten en drinken doen we dezelfde avond in een deftig, maar niet duur,
restaurant in het centrum van Nalchik. Onder het nuttigen van menig flesje

bier en wodka vieren we onze topoverwinning nog tot in de vroege uurtjes.

Terug naar Moskou.

Het overvloedig bier- en wodka verbruik heeft bij iedereen duidelijke sporen
nagelaten. Geen medelijden, we moeten verder, richting Mineralny Vody. Na
tevergeefse pogingen om in Nalchik nog geld te wisselen, nemen we de

lijnbus richting Mineralny Vody.

Het is ondertussen heel warm geworden in Nalchik. Een heel contrast met
een week geleden. In Mineralny Vody vormt het inchecken van meergewicht
dit keer geen enkel probleem. We nemen afscheid van Valery, en spreken af
voor een tegenbezoek van hem aan Belgi¢ in september van dit jaar. De

vlucht verloopt perfect, er zijn zowaar' normale' hostessen aan boord.

In Moskou is Elena alweer te laat. Het minibusje is blijkbaar in panne

gevallen en daarom heeft zij alternatief transport moeten zoeken. Een Lada



natuurlijk, wat dacht je. Wij hoeven dit keer niet te verblijven in het
troosteloze hotel. Wij mogen logeren in het appartement van Boris, een
vriend des huizes, midden in het centrum van Moskou. Het is er in ieder
geval een heel stuk gezelliger. Jef wil absoluut vroeger naar huis vertrekken.
Chris en ik willen nog tot donderdag blijven. Wij besluiten een bezoek te
brengen aan St.-Petersburg, en moeten daarom vanavond nog de nachttrein
nemen. Eerst gaan we nog eens lekker eten in een gezellig restaurant in
Arbat-street, één van de gekendste straten van Moskou. We kunnen buiten op

het terras zitten, want het is in Moskou ook zomers warm geworden.

Na het laatste gezamenlijke avondmaal nemen we afscheid van Jef, en rijden
we naar het spoorwegstation, om er de trein richting St. Petersburg te nemen.
Alles is prima verzorgd en geregeld, en het is heel comfortabel reizen aan
boord van deze nachttreinen.

Naar bet zomerpaleis van de Peter De Grote.

Het is o7uoo wanneer de trein halt houdt in St.-
Petersburg. Op het perron is het een drukte van
jewelste.Wij maken er kennis met Maria, de
nicht van Elena, die onze gids zal zijn gedurende
de ganse dag. Een hele voormiddag brengen wij
door in deze schitterende stad, met haar

prachtige bouwwerken en musea, waaronder de

Hermitage wel het bekendst is.

Na de middag rijden we naar het zomerpaleis
van Peter De Grote , gelegen aan de Baltische
Zee. Je kan het min of meer vergelijken met het
paleis van Versailles, maar dan kleiner. Wel is dit
paleis mooier gelegen. Het is er echt ontspannen
toeven in deze schitterende tuinen, en de talrijke
fonteinen bieden een welgekomen verfrissing op
deze snikhete zomerdag. We hebben onze lunch
meegenomen en picknicken aan het strand. Wat
een contrast ! Drie dagen geleden stonden wij te
rillen op het hoogste punt van Europa, en nu

hangen wij hier zowaar de strandtoerist uit.

De dag is eigenlijk voorbij gevlogen, en voor we

het goed en wel beseffen zitten wij weer op
dezelfde nachttrein, alleen nu in de
tegenovergestelde richting, naar Moskou.

Ballet, champagne en kaviaar.

Dit keer is Elena wel stipt op tijd om ons
op het station af te halen. Zij heeft zelfs

voor ons een heerlijk ontbijt bereid. We

brengen deze dag door als toerist en

verzeilen in de namiddag op het Rode

Plein. Vorig jaar waren we hier reeds, en



daarom is het nieuwe er een beetje af. We keren terug met de metro en

flaneren de rest van de dag door Arbat street, op souvenirjacht.

's Avonds trakteren wij onze gastvrouw Elena
op een avondje ballet in het wereldberoemde
Bolsjoi-theater. 'Raimundo’ is de naam van
het stuk. Een wondermooi staaltje van
schoonheid, kracht en elegantie, compleet
met champagne, kaviaar en gerookte zalm
tijdens de pauze. Een culturele afsluiter van
een alles behalve culturele reis. Wij houden

blijkbaar van contrasten.

Ik heb steeds een hekel gehad aan de laatste

dag. Ik word moe van het slenteren, in afwachting van

onze vlucht, die pas in de namiddag is. Voor de laatste keer doen we nog een
toertje door Moskou, en dan is het tijd om te vertrekken.

We nemen afscheid van Elena, en beloven haar zeker een grote doos
chocolade, een gegeerd geschenk voor Russen, mee te geven aan Rudy Van
Snick, bij een volgende gelegenheid.

De terugvlucht verloopt prima, en in Zaventem gaan ook de wegen van Chris
en mij uit elkaar. We maken een afspraak om mekaar, samen met Jef , nog
eens terug te zien in juli. Maar dan valt definitief het doek over deze soms
moeilijke, spannende, maar in ieder geval geslaagde Mount Elbrus -expeditie
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